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Voorwoord

Het tuinseizoen is alweer volop aan de gang. Het begon met het klaarmaken van de tuinen. In
februari stonden bij het bruggetje de big bags met aarde en compost. In een mum van tijd
hadden alle tuinders de aarde naar hun tuinen gekruid. Ook voor de nieuw te bouwen schuur
stonden zakken zand klaar. Het straatje voor de schuur ligt er nu in, met speciale dank aan Rob
en Ab. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.

Inmiddels zijn de eerste
plantjes gepoot en is er
ingezaaid. We hebben
een paar zeer droge
weken achter de rug. Er
moest volop met gieters
water gesjouwd worden
om alle plantjes van het
benodigde water te
voorzien. Daarna kwam er
gelukkig regen, de planten

schoten uit de grond.

Een wisseling van de wacht in de redactie van de nieuwsbrief:
Marieke van Amerongen is secretaris van onze vereniging geworden. Marieke Besse neemt het
stokje van haar over. In deze nieuwsbrief een impressie van de afgelopen weken en daarnaast
een paar informatieve onderwerpen. Veel leesplezier!

Marieke en Alette

Ps. Heb je ook ideeén voor de nieuwsbrief? Schroom niet en stuur je ideeén, foto’s en wat je maar leuk lijkt voor
onze nieuwsbrief naar nieuwsbrief@tpink.nl.

Bezoekers op en om de tuin

In het vroege voorjaar kwam zomaar een knobbelzwaan voorbij zweven op het gladde water
van de Mallegatsloot. Een ander mooi plaatje: een broedende wilde eend achterin één van de
moestuinen. Inmiddels hebben de eend en de pulletjes het nest verlaten.




Werkmiddagen

Twee a drie keer per jaar is er een werkmiddag. De bedoeling is om dan als leden gezamenlijk
klussen aan te pakken. De werkmiddagen zijn altijd heel gezellig. Met een groepje zijn de
klussen meestal snel geklaard. Voor wie echt niet kan komen, hangt er een klussenlijst in het
tuinhuisje. Naast deze twee werkmiddagen is er de komende tijd ook nog het nodige werk te
doen voor de nieuwe schuur véér op het complex.

Op 12 oktober was de laatste werkmiddag van 2024. Er is weer hard gewerkt om alles netjes te
maken rondom de schuren.

Die middag was ook de feestelijke opening van de nieuwe schuur achterin het complex. Veel
tuinders waren hierbij aanwezig. Na een feestelijke speech van onze voorzitter Véronique Duin
was de eer aan Ab Geldof om de nieuwe schuur officieel te openen met het doorknippen van
het lint rond de schuur.

Voor een drankje en hapje was gezorgd en iedereen die dat wilde kon de nieuwe schuur
bewonderen. Het is prachtig geworden!




Voor 2025 staan de volgende werkmiddagen gepland, van 13.00-15.00 uur:
- 10 mei (aansluitend high tea, de intekenlijst voor hapjes hangt op de schuur)
- 30 augustus (oogstfeest)

Het bestuur zoekt nog enthousiaste leden om te helpen bij de organisatie van de
werkmiddagen.

Vraag en aanbod

Voor iedereen die iets te vragen of te delen heeft: meld het ons. We nemen het graag op in
onze nieuwsbrief. Mail naar nieuwsbrief@tpink.nl.

In de vorige nieuwsbrief stond een vraag van
Mieke Kramer met bettrekking tot diervriendelijke
tips om de muskuseenden weg te jagen. Zij geven
de nodige overlast op de tuinen. Er zijn
verschillende oplossingen aangedragen
Vooralsnog is de muskuseend een blijvertje!
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Moestuinweetjes

In elke nieuwsbrief zetten we een paar planten in het zonnetje. Deze keer ook een
waarschuwing.

Tomaten stekken

Veel tuinders hebben een tomatenkasje op de tuin staan.

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het ‘dieven’ van
tomaten, het weghalen van de jonge scheuten. Deze ‘dieven’
hoef je niet weg te gooien. Gebruik ze als stekken. Zo heb je
sneller nieuwe tomatenplanten dan met het opkweken uit
zaad. Ongeveer drie weken na het stekken heb je al een
nieuwe, jonge plant.

Je gebruikt de dieven om te stekken als ze ongeveer 6 tot 8 centimeter groot zijn. Zorg dat je
voor het stekken een bakje water klaarzet, een scherp mesje en potjes met daarin de grond
waarin je ook zaait. Maak vast gaatjes in de grond waar je de stekjes in kunt steken.

Je breekt de dief met duim en wijsvinger los en zet hem direct in het bakje water. Een glas kan
ook. Je laat de stekjes in het water staan tot er worteltjes aan groeien.

Voor het planten snijd je de steel schuin door onder een bladknop, dan lopen de worteltjes
sneller uit. Snijd de onderste takjes ook weg, zodat ze niet onder de grond komen en gaan
rotten. Dan laat je het stekje in het vooraf gemaakte gaatje zakken. Je drukt de grond aan en
geeft direct ruim water.

Zoek een goede plek voor de stekken. Ze houden van een koele plek, niet in de kas of in huis,
niet in de zon. Nu is het een kwestie van wachten en de bodem niet uit laten drogen.

Let op voor fytofotodermatitis!

Fytofotodermatitis is een hele mond vol. Het is een acute ontsteking van fﬁ‘
de huid met blaren. Oorzaak is de combinatie van zonlicht en het contact
met het sap van bepaalde planten. Dit sap bevat stofjes die geactiveerd
worden zodra ze in contact komen met zonlicht.

Planten die je niet zomaar zonder handschoenen kunt aansnijden zijn
schermbloemigen als engelwortel, pastinaak en kervel. En ook het kruid
wijnruit kan irritatie en brandwonden veroorzaken.




Komkommerkruid

Een uitbundig bloeiende plant, die in het voorjaar druk
bezocht wordt door bijen en andere

insecten is het Komkommerkruid. Komkommerkruid, ook wel
bekend als Bernagie of Borage

draagt helderblauwe bloemen die naar komkommer smaken.
De plant is overigens in de

verste verte geen familie van de komkommer. Wel kun je de
bloemetjes eten en zijn ze

uitermate geschikt om te gebruiken als garnering in en op
salades. Zo geef je een extra

feestelijk tintje aan je gerechten!

Behalve dat de plant een echte bijenplant is en dus voor
bestuiving van je andere gewassen

in de moestuin zorgt, heeft de plant ook nog andere positieve
eigenschappen. Zo zouden

aardbeien er beter door groeien en zou het allerlei ongedierte op afstand houden. Andere
goede buren van Komkommerkruid zijn: kool, peulvruchten (o.a. snijpbonen, sperziebonen en
tuinbonen), spinazie en tomaten.

Wil je ook Komkommerkruid in je tuin? Zaai dan van half maart tot eind juni in de volle grond.
Zij geeft de voorkeur aan een warme en droge standplaats. Houd er wel rekening mee, dat
deze eenjarige, behaarde plant aardig wat ruimte inneemt. Het jaar erop hoef je overigens
niet meer te zaaien, want de plant zaait zich gemakkelijk uit.

In de spotlights!

In de nieuwsbrief willen we elke keer een van de tuinders in
het zonnetje zetten. We praten met ze over hun tuin, de
keuzes die ze daarbij maken, wat er tegenviel en wat hun
successen zijn.

Deze keer: Ben Brinkman van tuin 8.

Een wit schelpenpaadie leidt je naar de houten bank, die een
centrale plek heeft gekregen in de tuin van Ben. Het nodigt uit
om hier, zittend in de ochtendzon, hem iets te laten vertellen
over zijn tuin. Een blik richting waterkant levert een prachtig
beeld op van een appelboom. Haar takken, die wijd uitlopen
zijn door Ben in leivorm gesnoeid. Het lijnenspel van paden,
vakken en rijen in de tuin is over het algemeen strak te
noemen. Dit is ook de aanpak en manier van tuinieren van
Ben. “Ik probeer het zo strak mogelijk te houden”.




Toch kan het Ben ook té strak en rigide zijn. Vanwege de vele regeltjes is hij ooit gestopt bij een

andere tuinvereniging. Bij 't Pink waardeert hij juist, dat een ieder op zijn eigen manier tuiniert en
er een verscheidenheid aan tuinen is. Natuurlijk zijn er regels die moeten worden nageleefd. De
sfeer omschrijft hij als gezellig en relaxed.

Zijn passie voor moestuinieren is waarschijnlijk ontstaan in het Amsterdamse schooltuintje
tijdens de basisschooltijd. “Ik denk dat het daar begonnen is. Dat je een zaadje in de grond
stopte en een paar weken later was je op je tuin en dan was er een biet.”

Omdat Ben met pensioen ging, zocht hij een hobby en kwam weer uit bij het moestuinieren. Hij
stond drie jaar op de wachtlijst bij 't Pink en startte vorig jaar met een halve tuin. Uitbreiding liet
niet lang op zich wachten. Dit jaar kreeg hij de aangrenzende halve tuin erbij. In zijn tuin zien we
vooral eetbare gewassen. “Het leuke vind ik dat je er wat inzet en dit ook op kunt eten. Een
volkstuintje in de klassieke zin van het woord.” Ben is gemiddeld zo’'n zes uur per week bezig op
de tuin. “In het begin bij de opstart is dit misschien wat meer.”

Succesvol qua oogst waren vorig jaar de sla, tuinbonen en kapucijners volgens Ben. “Deze
laatste vinden we lekker en zijn ook nog eens moeilijk te krijgen.” “En o ja de augurken deden
het ook goed in het kleine kasje.” Inmiddels is volgens Ben dit kasje goed verankerd, want het
bleek wat minder stormvast te zijn. Dit jaar komen er naast de augurken ook tomaten in.

Dat de vogels ook gek zijn op de jonge aanplant, maakt dat Ben veel van zijn gewassen heeft
beschermd middels netten en gaas. “Grote zwarte vogels trekken de bonenplantjes eruit, omdat
ze denken dat het wormen zijn” Ben vond de plantjes dan ontworteld terug.

De klimcourgettes hebben ook al een plekje in de
tuin gekregen. Ze zijn geplant langs een hoge
klimconstructie van stokken en netten. De ruimte
wordt zo efficiént benut.

“Op onverklaarbare wijze lukken bepaalde dingen
ook niet” zegt Ben lachend. “Bieten werden nooit
wat en venkel ook niet.” Toch probeert hij het dit
jaar weer. Het rijtje jonge bietenplantjes, meer
achter in de tuin, zijn het bewijs hiervan en ze
lijken goed aan te slaan.

Jong geleerd, oud gedaan!

De kleinzoons van Lida en Gerard zijn regelmatig op de tuin te
vinden. Ze vinden het leuk om bij allerlei klusjes te helpen, zoals hier
bij het schoonmaken van de achterste tuin. Een zware klus!




Terug in de geschiedenis

Een duik in de geschiedenis levert vaak leuke plaatjes op. Voor oudere Zaankanters bekende
beelden, voor anderen verrassend.

Op de zwart-witfoto de houtzagerij die op het terrein van
onze vereniging stond. De zagerij van de firma Endt
heette De Breeuwer en is genoemd naar een molen, die
ergens in de buurt van de Vincent van Goghweg in
Zaandam heeft gestaan. Op de voorgrond van de foto de
Mallegatsloot.
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Op de plattegrond is ook te zien dat houthandel Endt op het ._-_%g} 3o

terrein gevestigd was. Waar nu onze tuinen zijn, stonden

verschillende houtloodsen.
Bron: historisch-zaandam.nl
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Moestuineten

Van de tuin naar je bord. Hoe geweldig is het om iets te eten wat je zelf in je eigen tuin hebt
opgekweekt. Op dit moment valt er nog niet veel te oogsten. Wel veel te zaaien en te planten.

In plaats van een recept daarom deze keer een gedicht.
JONGE sLA

Alles kan ik verdragen,

het verdorren van bonen,

stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik

werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Uit: Alles op de fiets (1970) ...
Schrijver: Rutger Kopland

(sla in de kas op tuin 10R)



https://www.gedichten.nl/schrijver/Rutger+Kopland




